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MAZDA MX-5 RF FORD KUGA 


MMİNİMERGEDES 


rDiTOo 
BORUSAN'IN BİR ÇİFTLİĞİ VAR! 


Geçenlerde Afyon'a giden bir arkadaşım elinde kaymak ve çeşitli peynirlerle gelip “Bak bunları Borusan'dan alım” dediğin- de soğuk bir espri yapıyor sandım. Oysa espri yapmıyor gerçeği söylüyormuş. Afyon'da Borusan Holding'in kurucusu Asım Kocabıyık'ın doğduğu köyde (Tazlar) kurduğu adını da bulunduğu yerin koordinatlarından alan “38-30 Çiftliği”ni anlattığında neye yanacağımı şaşırdım. Yıllardır Borusan'ın “Otomotiv” kısmı ile bu kadar haşır-neşirken bu çiftlikten haberimin olmamasına mı yanayım, böyle bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesinin bu kadar gizli kalmasına mı yanayım bilemedim. 
Sonra biraz araştırınca işin aslında ne kadar anlam taşıdığını öğrendim. Kısaca söz etmek istiyorum. 38-30 Çiftliği'nin hikayesi Borusan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık'ın, baba toprağına olan minnet hisleriyle “Acaba orada neler yapabilirim?” diyerek yola çıkmasıyla başlamış. 
Ahmet bey, babası ve holdingin kurucusu Asım Kocabıyık'ın doğduğu Afyon Tazlar köyüne olan desteklerini orada bir çiftlik kurarak farklı bir boyuta taşımış. İtalyan teknolojisiyle dizayn edilen çiftlikte özellikle peynir ürünleri adından söz et-Ahmetcelikdotodergi.com tiriyormuş. Bu çiftliği ilk fırsatta görmek istiyorum. Kocabıyık Ailesi'ni de bu girişiminden dolayı kutluyorum... 


Rakamlar umut veriyor! 


Otomotiv sektöründe genel olarak “işler kötü” söylemi yapılsa da karşımıza çıkan rakamlar umut veriyor. İşte sayfamızdaki haberlerde Tofaş'ın üretimdeki liderliği, Üretimde kırılan rekorlar ve ihracat şampiyonları sektör adına çok önemli gelişmeler. Diğer tarafta “hurda teşviki” söylentisi bile sektörü olumlu anlamda etkiledi. Ne olacağı kestirelemeyen Ocak 2018, geçen yıla oranla daha iyi bir rakamla kapatıldı. Basın lansmanları hız kesmeden devam ediyor. Yani kısacası her yıl umutsuz söylemlerle girilen ama sonunda belli bir istikrarın yakalandığı otomotiv sektöründe 2018'in daha iyi geçeceği şimdiden belli... 


ÇUATTRORUOTE VE 14 Şubat 


Aylık otomobil dergisi Çuattroruote Şubat sayısının kapağın- da “Otomobil ve Aşk” konusuna yer verdi. 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle otomobil aşkı ve otomobil tutkusunu Mazda'nın tutkutla bağlanılan modeli MX5 ile anlatılan dergide ayrıca 2018 yılının tüm yenilikleri, lansmanlar, testler ve güncel haberler yer alıyor. Her ay bayilerdeki yerin alan Çuattrorute ayrıca Turkcell Dergilik'te de dijital versiyonu yer alıyor. 


Alnet ÇELİK. 
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OTODERGİ: 


YAYIN YÖNETMENİ 
Ahmet ÇELİK 


Ahmetcelik(dotodergi.com 


GÖRSEL YÖNETMEN 
Emrullah Arslan 


KIA RIO'YA GT-GLINE 
DONANIMI 


TEST EDİTÖRÜ 
Buğra Özkan 


Katkıda Bulunanlar 
Kerim Şamlıoğlu, Oğuzhan 
Çiçekçi 


İlk gösterimi Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak olan 2018 KIA RIO GT Line, özellikle Türkiye pazarında ilgi görebilecek modellerden olacak. 


İLETİŞİM 
Kuşdili Caddesi Efes Çarşısı 
No:12/188 Kadıköy/İstanbul 


2018'in ilk ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, geride üç önemli organizasyon bıraktık. Teknoloji kısmında CES, otomobil kısmında ise Detroit ve Tokyo gibi önemli fuarların geride kaldığı Ocak ayının ardından bizleri dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan Cenevre bekliyor. Geniş motor seçeneği Volkswagen Polo R-Line ve Ford Focus ST Line gibi rakiplerle aynı sınıfta yer alacak olan RIO GT Line, içerisinde Picanto, Sportage ve Sorento gibi modellerin de bulunduğu sportif aileye katılan beşinci üye oluyor. Dış bölümünde adının hakkını vermesi için sportif kimliği güçlendirici parçaların kullanıldığı araçta, 
17 inç'lik alaşım jantlar, çift çıkışlı egzozlar ve LED ışıklandırma 
grubu donanımlar fark yaratıyor. Kokpit bölümünde devrim niteliğinde bir değişim yapmayan KIA tasarımcıları, burada karbon fiberi andıran kaplamalarla birlikte, deri döşemeye yer veriyor. 
RIO GT Line'ın motor kısmında ise rakiplerine göre farklı bir strateji izlenildiğini görüyoruz. Burada diğer tüm donanım seviyelerinde sunduğu motor seçeneklerini kullanıcıların tercihine bırakan KIA, bir anlamda kişiselleştirme konusunda çok daha özgürlükçü bir tavır takınıyor. 1.4 litrelik turbo benzinli üniteye 
kadar uzanan motor seçenekleri arasında 118 beygir güç ve 171 
Nm tork üreten 1.0 litrelik makinenin en çok tercih edilen olması bekleniyor. Bu motorun standartta altı ileri manuel şanzımanla sunulurken, bu yılın üçüncü çeyreğinde yedi ileri çift kavrama şanzıman opsiyonuna kavuşacağını da hatırlatalım. 
ŞUBAT 2018 (6 p 


www.otodergi.com info(dotodergi.com 


Her hakkı saklıdır. 

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf ve illüsrasyonların elektronik ortamlar da dahil olmak üzere çoğaltılma hakları otodergi.com'a aittir. Yazılı ön izin olmaksızın hangi dilde ve hangi ortamda olursa olsun meteryalin tamamının yada bir bölümünün çoğaltılması yasaktır. 

Bu dergi Basın Meslek 
İlkeleri'ne uymayı taahhüt eder. 


İlk resmi görseli paylaşılan 2018 Skoda Fabia'nın detayları şekillenmeye 


başladı. 


olkswagen grubunda SEAT 
Ibiza ve Polo gibi kompaktsınıf parçalarının yeni jenerasyonlarıyla tanıtılmasının ardından gözlerimiz artık bir diğer üye olan Skoda'ya çevrilmişti. Geç- 


tiğimiz yıl Kodiag ve Karog hamleleriyle SUV sınıfında ciddi bir atılım yapan ve bunun karşılığını da olumlu geri dönüşlerle almayı başaran marka için artık temel taşlarından birisi olan Fabia'ya yönelme zamanı da geldi. Her yeni modelinin tanıtım sürecinde yaptığı gibi resmi kaynakları üzerinden 2018 model yıllı Fabia'nın da ilk tasarım görselini paylaşan Skoda, bizlere yeni bir jenerasyondan çok makyaj operasyonunun yapılacağını gösteriyor. Ortaya çıkan detaylar gösteriyor ki bu makyajla birlikte bizleri daha keskin ve sportif bir model bekliyor. Mart ayında kapılarını açacak 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olan Cenevre Otomobil Fuarı 2018'de tanıtılması beklenen yeni Fabia'nın tasarımıyla ilgili ilk parça ön bölümünden geldi. Özellikle ışıklandırma grubunda full-LED opsiyonuna sahip olacağının sinyallerini veren aracın tamponuyla ilgilide bizleri büyük bir sürpriz karşılayabilir. Ön ışıklandırma grubunda yapılan değişimin benzer oranda arka bölümde de yapılmasının muhtemel seçeneklerden birisini olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Burada kullanıcıların en büyük beklentilerinden birisinin kokpitte olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Polo'nun bu konuda attığı dijitalleşme adımıyla akıllarımıza gelen benzer donanımları Fabia'da da görmek hiç fena olmaz. 2018 Skoda Fabia'nın motor bölümünde ise halihazırda sunulanlara ek olarak, 145 beygir güç ve 250 Nm tork değerleri sunan 1.5 litrelik benzinli motorun gelmesi de bizim için sürpriz olmayacak. 


AUDI E-TRON ÖN SİPARİŞE AÇILDI 


Audi, tamamen elektrikle çalışan ilk modeli e-tron SUV için dört Avrupa ülkesindeki potansiyel alıcılardan kapora almaya başladı. 


udi, tamamen elektrikle çalışan ilk modeli e-tron SUV için dört 
Avrupa ülkesindeki potansiyel alıcılardan kapora almaya başladı. Buyılın sonuna doğru piyasaya çıkacak olan araç Tesla 
Model X ve Jaguar I-Pace modellerine rakip olacak. Audi, elektrikli araç kullanımının en yaygın olduğu Norveç'ten şimdiye kadar 5 bin sipariş alırken, müşteriler 2 bin euro ödeyerek aracı rezerve ettirebiliyor. 
Alman marka İsviçre, Belçika ve Avusturya'da da re- 


“ zervasyonları kabul etmeye başladı. Almanya ve 


Çin'de ise rezervasyonların ne zaman başlayacağı henüz belli değil. E-tron hızlı şarj olabilme özelliğine ve 500 km menzile sahip olacak. Araçtaki elektrikli motor 495 beygir güç üretebiliyor. Bu özelikle E-tron'un 0-100 km hızlanmasını 4.6 saniyede gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Aracın maksimum hızı isesaatte 210km.4 metre 88 cm uzunluğundaki araç, bu boyutuyla 05 ve 07 modelleri arasında yer alıyor. 
Ancak E-tron'un yüksekliği her iki modelden de kısa. 
E-tron SUV, Audi'nin 2020 yılına kadar piyasaya süreceği ilk full elektrikli araç olacak. Audi, 2025 yılına kadar 
10 tanesi tamamen elektrikli olmak üzere toplam 20 


modeli piyasa sürmeyi Dedeyi 
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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (0DD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin sekizincisi kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 


Ocak 2018 gecesi Raffles 
İstanbul'da gerçekleşen 
geleneksel gecede toplam 20 
daldaki ödüller sahiplerini buldu. 
Otomotiv sektörünün bir araya geldiği gece, Kaan Sekban'ın 
Stand-Up gösterisi ve Simge 
Fıstıkoğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri eğlenceli sunumlarla renklendi. 


Otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli 
organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 
Gladyatörleri" çekişmeli bir ödül töreniyle seçildi. Bu yıl 
8. kez düzenlenen gecede, yılın en başarılı marka ve 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çalışmaları ödüle layık görüldü. 4 Ocak 2018 gecesi Raffles İstanbul'da gerçekleşen törene, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Sektörün “En”lerinin belirlendiği, Gladyatör Ödülleri Gecesi bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. 

Jüri üyeleri 2017'nin “en'lerini” belirledi 


Gladyatör Ödülleri'nin sekizinci yılında da Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Geçmiş Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi. 


Ödül Alan Gladyatörler: 

SATIŞ ÖDÜLLERİ 

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan 

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier 

En Çok Satılan Hafıf Ticari Araç Markası: Ford 

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley 

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea 

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault 

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault 


İLETİŞİM ÖDÜLLERİ 

Yılın Televizyon Uygulaması: Ford “Ticarette Farklı Olmak Bir Başka-Yeni Ford Tourneo Courier Blackline” 

Yılın Gazete Uygulaması: JEEP “Otobüs Kamyon JEEP Bip” 

Yılın Radyo Uygulaması: Volkswagen “Volkswagen Binek Araç Tiguan Yolda” 


Yılın Fuar Standı Uygulaması: Hyundai “Autoshow 
2017" 

Yılın Dergi Uygulaması: Opel “Mokka X” 

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Toyota “Toyota Interaktif Showroom” 

Yılın Outdoor Uygulaması: Renault “Renault-Nişantaşı City's” 

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Fiat “Fiat Motor Sporları: Egea Seni Piste Çağırıyor” 


Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Doğuş Otomotiv “Türkiye'nin İlk Trafik Güvenliği Jingle'ı” 

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota “Toyota Hybrid” 

Yılın Basın Lansmanı: Mercedes-Benz E Serisi 

Yılın Basın Lansmanı: Volkswagen Polo 

Yılın En Dijital Markası (Vodafone): Ford 

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz 50'inci Yıl Etkinliği 
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İŞTE YENİ HYUNDAI! 


SANTAFE 


Hyundai, yeni SUV modeli Santa Fe'nin ilk resmi fotoğraflarını basınla paylaştı. Yeni Santa Fe, marka adına yepyeni bir sayfa açarak gerek tasarım gerekse konfor anlamında çıtayı daha da yükseltmiş oluyor. 


yundai, SUV sınıfının en konforlu ve en zarif modellerinden birine imza atarak gelişimini hızla sürdürmeye devam ediyor. 
D-SUV segmentinin yeni oyuncusu Santa Fe, güncel 
Hyundai modellerinden esintiler sunarken markanın son tasarım dilinin bir üyesi olarak da öne çıkıyor. Yeni Santa Fe, göz alıcı, yeni nesil ince tasarımlı farları ve Hyundai ailesinin yeni kimliği olan basamak tipi ızgarasıyla (Cascading Grille) oldukça modern bir görüntü sergiliyor. Dış tasarım, atletik ve cesur çizgilerle karakterize edilirken iç mekan ise birinci sınıf kaliteyi, yatay ve ferah bir düzen ile birleştiriyor. 4.770 
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mm uzunluğuna ve 1.890 mm genişliğe sahip olan Santa Fe, yerini aldığı modele göre daha uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Artan dingil mesafesi sayesinde iç mekanda daha fazla konfor ve genişlik elde edilmiş. 
Hyundai Smart Sense teknolojisinin bir diğer parçası olan Santa Fe, ileri seviye aktif emniyet güvenlik paketiyle de adından sıkça söz ettirecek. Arka Çapraz Trafik Çarpışma Uyarısı ile sınıfında bir ilke imza atan otomobil, görünürlüğü düşük alanlarda diğer araçlara fazla yaklaşılması durumunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor aynı zamanda frenleri de otomatik olarak devreye sokuyor. Güvenlik Çıkış Yardımcısı ise, trafikteki araçların yaklaşmasını algılayarak kapıları geçici olarak kilitliyor ve olası kazaları önlüyor. 


XC40'tan alınan başarılı dönüşlerin ardından kompakt hatchback sınıfını Toyota'nın, en zorlu arazi şartlarındaki yeteneği ve şehir yollarındaki estetikliği ile benzersiz bir görünüme sahip modeli Land Cruiser Prado yenilendi.taşıyabilir. 


enilenen Land Cruiser 
Prado'nun kabin ergonomisi ile birlikte, yeni ön konsol tasarımı da geliştirildi. Daha büyük 8 inç'lik multimedia ekranı, Optitron sürücü göstergeleri ve direksiyondan kontrol edilebilen 
4.e inç'lik çok fonksiyonlu ekran ön konsolda görsel bir zenginlik sunuyor. Bununla birlikte araç içi konforu da, ön koltuklardaki soğutma, arka koltuklardaki ısıtma, otomatik klima, ısıtmalı ön camlar ve yeni akıllı anahtar tasarımıyla artırıldı. 

Yeni Land Cruiser Prado'nun uzunluğu 60 mm uzayarak 4,840 mm'ye çıktı. Böylelikle sıra dışı bir manevra kabiliyeti elde edilirken, dönüş yarıçapı ise sadece 5.8 metre oldu. 
Yeniden tasarlanan kaput, ön panjur, farlar, ön tampon, çamurluklar Land Cruiser Prado'nun eşsiz tasarım mimarisini daha da geliştirdi. Yenilenen ön far ve arka stop grubu ise, aracın çekiciliğini artırdı. Land Cruiser Prado'nun güçlü duruşu, en az 215 mm'lik yükseklik, 31 derecelik yaklaşma açısı, 25 derecelik ayrılma açısı ve 22 derecelik karın açısı ile desteklendi. 


Land Cruiser Prado'nun rakipsiz off-road kabiliyeti son derece dayanıklı, deformasyona dirençli ayrı şasili gövde yapısı ile sürücüye sağladığı üst düzey yönlendirme ve teknolojik destek özelliklerinden geliyor. 

Land Cruiser Prado'nun off-road tecrübesi olmayan sürücülerin bile aracın off-road özelliklerini üst seviyede kullanabilmesine destek olan arazi destek sistemleri, bu otomobili dünyanın teknolojik açıdan en ileri, güvenli, keyifli ve kolay kullanılabilen 4x4 araçlarından biri yapıyor. 

Yeni Land Cruiser Prado'nun dikkat çeken özellikleri arasında Toyota Safety Sense aktif güvenlik teknolojileri donanımları da bulunuyor. Bu donanımlar arasında yolcu algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDA) ve Otomatik Uzun Far Sistemi (AHB) bulunuyor. Diğer aktif güvenlik teknolojileri arasında Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Geri Manevra Trafik Algılama Sistemi (RCTA) de bulunuyor. 

Yeni Land Cruiser Prado, 177 HP güç üreten 2.8litrelik D-4D turbo dizel motorla birlikte satışa sunuluyor. 
Türkiye'de ise MTV ve tescil masrafları hariç 157 bin 500 
Euro fiyat ile satışa sunuluyor. 
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YENİ MERCEDES A SERİSİ 
PODYUMA ÇIKTI 


Merakla beklenen resmi tanıtımı gerçekleştirilen Mercedes A-Serisi, 360 derecelik yenilenme ile oldukça iddialı bir jenerasyona kavuşmuş durumda. 


ES 2018'den itibaren başlayan tanıtım sürecinde kokpit teknolojisiyle ilgili tüm bilgileri aldığımız 2018 Mercedes A-Serisi maratonunda nihayet artık son noktaya geldik. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında tanıtımı gerçekleştirilen yeni jenerasyon, beklediğimiz gibi içi kadar dış tasarımıyla da sınıf atlamış bir şekilde karşımıza çıktı. Tanıtılmasıyla birlikte eksik kalan son büyük parçası olan motor seçenekleri ve performans değerleri de açıklanan A-Serisi'nde, düşük hacimli benzinli ve dizel opsiyonlar dikkat çekiyor. Bu da Türkiye'deki potansiyel alıcılar için 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fena sayılmayacak bir haber. Daha da güçlenen ekonomik motorlar 2018 Mercedes A-Serisi'nin kaputunun altında yer alan benzinli seçeneklere baktığımızda giriş seviyesinde 161 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.4 litre, üst noktada ise 221 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 
litrelik opsiyonlar karşımıza çıkıyor. Dizel ayağında ise AdBlue teknolojisiyle geliştirilmiş 1.5 litrelik ünite yer alıyor. Motorlarda silindir kapatma teknolojisine de yer veren Mercedes mühendisleri, tutumluluk açısından başarılı değerler elde edildiğinin de altını çizmekte. Güç ve performans olarak bir önceki jenerasyonlardan daha iyi motorlara sahip olan A-Serisi'nde, 20 kilograma varan 


ağırlık kazanımını da eklediğimizde hissedilebilir deneyim farkı olduğunu da ön görebiliriz. Yeni A-Serisi'nde tercih edilebilecek şanzıman seçenekleri arasında ise 6 ileri manuel ve 7 ileri çift kavrama üniteler yer alıyor. Yazılımsal iyileştirmelerle gelen bu şanzımanlarda çok daha iyi bir tepkime hızı sunan Mercedes, vites geçişlerinde ve ara hızlanmalar konusunda da iddialı. Tahmin edebileceğiniz üzere otomatik şanzıman Üst donanımlı versiyonlarda standartolarak sunulacak. Standart olarak ön tekerlekten çekişli altyapıyla sunulacak olan A-Serisi'nde 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyon listesinde kendisine yer buluyor. Altyapı kısmında da önemli değişimlerin 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gözlemlendiği araçta sunulan dört adet sürüş moduyla birlikte uyumlu çalışan elektronik süspansiyonlara yer veriliyor. Ön bölümde MacPherson, arka bölümde ise çok noktalı bağımsız süspansiyon geometrisine yer veren Mercedes, adaptif yapıyla birlikte yepyeni bir sürüş deneyiminin de kapılarını aralıyor. Kokpiti yeniden tanımlayan teknoloji: MBUX Mercedes mühendislerinin araç içi ambiyans ışıklarını klima çıkışlarına kadar indirgeyerek bizleri detaylar içerisinde hoş bir gezintiye çıkarttığı kokpitte en büyük farkı hatırlayacağımız üzere dijital ekranlar yaratıyordu. A-Serisi'nin giriş seviyesindeki versiyonunda 7 inçlik boyutla sunulacak olan bu dokunmatik ekran, en üst donanımda 10,25 inç'e kadar yükselecek. Görünüm ve boyut olarak E ve 5-Serisi'nden alışık olduğumuz dijital ekranların gücü ise altı çekirdekli bir işlemci ve 8 GB RAM tarafından sağlanıyor. Paylaşılan bilgere göre grafik kartı kısmından ise nVidia sorumlu. Bu 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ekranların ne üst noktasında ise 12.000 nit gibi dikkat çeken parlaklık değeri sunan bir head-up display var. 
Mercedes'in MBUX adını verdiği yeni arayüz ise fazlasıyla tatminkar grafikleri barındırıyor. HERE tarafından geliştirilmiş navigasyonu içerisinde barındıran bu arayüzde üç farklı gösterge temasının yer aldığını da belirtmeden geçmeyelim. NFC ve telefonların hızlı şarj edilebilmesi için USB Type-C desteği sunan kokpitte son teknolojiyle geliştirilmiş yapay zeka destekli bir de sanal asistan var. “Hey Mercedes" komutuyla birlikte aktif hale gelen bu asistana verilen sesli emirler güçlü işlemcinin de yardımıyla hızlı bir şekilde yerine getiriliyor. Bu sistem üzerinden navigasyonun yanı sıra restorant İçin rezervasyon bile yapabilmek önümüzdeki dönemde mümkün olacak. Elektronik kısma gelmişken güvenlik ekipmanlarından da bahsetmezsek olmaz. Burada 5-Serisi'nde gördüğümüz Aktif Mesafe Asistanı, Aktif Acil 


Durma Asistanı, Aktif Şerit Değiştirme Asistanı ve Aktif Fren Asistanı gibi parçaları sunam Mercedes, bu açıdan da A-Serisi'ni ciddi anlamda ileri götürmüş durumda. Tabi ki bu bahsettiğimiz çoğu yeniliğin opsiyonlar arasında yer alması aynı zamanda daha fazla para ödeyeceğimiz anlamına geliyor. Dış tasarımdaki karakter farkı Ebatsal olarak da ufak çapta büyümelerin gözlemlendiği 
dördüncü jenerasyon A-Serisi'nde aks mesafesinde 30 
milimetre, genişlikte ise 14 milimetrelik bir iyileştirme karşımıza çıkıyor. Bu da baş mesafesi olarak iyileştiğini bildiğimiz modelin diz mesafesinde de kullanıcılarını memnun edeceğine bir işaret. Bagaj hacminin 29 litre artırılarak toplamda 370litre gibi bir noktaya çıkartılması da altı çizilmesi gereken geliştirmeler arasında. 
A-Serisi'nde yeni CLS ile karşımıza çıkan “sivri burun” ön tasarımını arka bölümde de ciddi bir değişim tamamlıyor. 
Baktığımız zaman çok daha kaslı ve karakteristik bir farkla 


karşımıza çıkan araçta bu iki cepheli değişimin kullanıcıları memnun edebileceğini düşünüyoruz. 


A200-1.4litre dört silindir benzinli — 255 km/s maksimum sürat — 8 saniyelik 0-100 — 5,6 litre ortalama tüketim 


A 250 - 2.Olitre dört silindir benzinli — 251 km/s maksimum sürat — 6,2 saniyelik 0-100 — 6.0 litre ortalama tüketim 


A 180d - 1.5 litre dört silindir dizel — 202 km/s maksimum sürat — 10,5 saniyelik 0-100 — 4,1 litre ortalama tüketim 
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HYUNDAI i30 AİLESİNE 
YENİ ÜYE 


Hyundai, geçtiğimiz yıl Frankurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı 130 ailesinin yeni üyesi Fastback versiyonunu Avrupa'da satışa sundu. 


portif detayların yanı sıra premium donanımlarıyla da öne çıkan 
Fastback, Türkiye'de ise 2018'in son çeyreğinde satışa sunulacak. 
Hyundai Smart Sense aktif güvenlik ve üstün sürüş asistanlarıyla son derece iddialı bir otomobil olan i30 Fastback, aynı zamanda kompakt sınıftaki ilk beş kapılı coupe tarzı model olma özelliği de taşıyor. 
Hyundai i30 serisinin sürüş dinamikleri, 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markanınAvrupa Test Merkezi'ndeki mühendisleri tarafından ünlü Nürburgring “Nordschleife” pistinde test edildi.i30 Fastback, serinin diğer gövde tiplerine kıyasla bazı önemli farklılıklar ortaya koyuyor.Beş kapılı versiyondan 5 mm daha alçak ve se 

rtliği yüzde 15 oranında artırılan süspansiyon sistemi ile donatılan otomobil,yyüksek seviyede konfor sağlarken aynı zamanda daha dinamik ve daha çevik bir sürüş deney- 


imide sunmuş oluyor. 

1,425 mm'lik bir yüksekliğe sahip i30 Fastback, beş kapılı kardeşine göre 30 mm daha alçak.Bu sayede zarif ve dinamik hatlarını rahatlıklavurgulayan Oootomobil, o sportif tamponlarıyla da bünyesindeki dinamizmi simgelemeye devam ediyor. Eğimli bagaj kapağı ve yüksek omuz çizgisiyle farkındalık yaratan aracın LED teknolojili far ve stopları da dış görünüşü pekiştiren diğer detaylar. 
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MAZDASŞK 


Şubat... Malum; aşkın, sevginin ve sevgilinin anımsandığı hatta daha doğru ifade ile “anımsatıldığı” Sevgililer Günü'nü “kutladığımız” bir ay. Biz de bu aya özel otomobil ve aşk konusunu işlemeye karar 


verdik. 
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tomobil ve 
Aşk” aslında gerçekten in- 


celenmesi 


gereken bir ilişki o yumağı. 


İnsanoğlu 


otomoilin (o dışında hangi eşyasına tutkuyla bağlanır ki? Ona kızınınoğlunun adını verir, eşinden kıskanır, konuşur, okşar ve sevgiyle bakar... Bu özellikleri içinde barındıran tek eşya otomobildir. Siz hiç Ütü'süne veya buzdolabına aşık bir kadına rastladınız mı? Ama çıkın yola tertemiz bir otomobilde giden sürücüyle sorun otomobille olan ilişkisini... 
Uzun uzun anlatacaktır. Yüz- 


de 95 erkekler bağlanıyor otomobillerine... 
Kadın seviyor, belki belirli bir zaman diliminde aşık oluyor. Hepsi o kadar... İşte; aşk, otomobil, tutku konularını konuşurken “hangi marka-hangi model aşkı ve tutkuyla bağlanmayı çağrıştırıyor diye konuşmaya 


başladığımızda ilk üç dakika içinde Mazda ve MX5 konuşmaya başladığımızı gördüm. 
Yıllar önce Mazda 3 otomobilimi satarken “Mazda bağımlısı” bir alıcı en çok “aracı neden sattığımı” ısrarla soruyordu. Neden sor duğunu da ben merak ettim. Bana 
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“İnsan Mazda'sını neden satar onu merak ediyorum” diye yanıt vermişti. Çünkü onun için Mazda bir eşyadan çok daha farklı bir yerdeydi. Bunu yakından görmüş olmak beni hiçşaşırtmadı. Çünkü ben yıllardır otomobil!- erden çocuklarından söz eder gibi konuşan adamların dünyasında yaşıyorum. Yağmurlu havada dışarı çıkartmayanı da gördüm, çamurlu yola girmeyeni de... Çocuğu gibi onunla konuşanı, dertleşeni, satıp pişman olup geri alanıda... 

İşte insan hayatında tutkuyla bağlanılan cansız ama canlıymış gibi algılanan otomobillerim önemi çok büyük... Taksilerin, minibüslerin, kamyonların arkasındaki yazılar da bu duysal yakın 


lığın bBr parçasıdır aslında. Çünkü otomobil tutkusu marka model ve segment ayırmaz. 

Markaları da modelleri de efsane yapan, aşkla çağrıştıran birbirinden ayıran bu özel ayrıntılardır. Bu anlamda Mazda MX 5 başta olmak üzere aşkla anılan modeller yaratmıştır. 
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Belki de bu yüzden denir ki; İnsan hayatında kısa da olsa bir bölümünde MX 5 sahibi olmalı. İki kişilik olması da belki aşkı ateşleyen “teknik” bir özelliktir. 

İşte bu kadar duygusal söylemden sonra şimdi Mazda MX 5 RF'in sürüş izlenimi ve teknik detaylarına bir göz atalım. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun... 


Mazda'nın KODO- Hareketin Ruhu tasarım DNA'sının çıkış noktası olan MX-5, her bakışta yeniden büyüleyen bir karaktere sahip. Model, tamamen yenilenen karoserinin beraberinde gelen tasarımsal özellikleri ile göze çarpıyor. Otomobilin keskin ön farları, hareket halindeyken yanan çapraz gündüz LED grubu ve genişletilmiş çamurlukları ile birlikte ön tampon spoyleri onu kışkırtıcı bir otomobil haline getiriyor. Bu özelliklerini uzun kaputu ve aşağıya doğru daralan geniş hava girişli ön tamponu tamamlıyor. Profilde ise yine ön kaput uzunluğu göze çarparken, açılabilir metal tavanın beraberinde getirdiği fastback görünümü modeli eşsiz kılıor. Şişkin arka çamurluklar da kombinasyonu oluşturan en önemli detaylardan... 


İç mekânı gözlemlediğimizde 
Mazda'nın OKUDO tasarımının o kökleri- ni burada keşfediyoruz. Müzik sistemi aktifleştirildiğinde sesi kulağımızın 


arkasında duyuyoruz. Bunun nedeni Bose 


müzik sisteminin ısıtmalı koktukların başlık bölümünde de yer alıyor olması... Diğer yandan kaputtan içeriye kadar taşan gövde rengine kapı içi panellerinde de rastlanıyor olması heyecan uyandırıyor. Orta kısımda bulunan 7 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı hem vitesin arkasındaki dairesel kumandalardan hem dokunmatik olarak hem de direksiyon üzerindeki kumandadan kontrol edilebiliyor. 


Mazda MX-5 RF'in kaputunun altındaki 
1.5 litrelik Skyactive Blue teknolojili motor 131 HP güç ve 150 Nm tork üretiyor. 
Performansından yansımalar Oo vererek çalışan MX-5 RF, hızlammak için tetikte bekliyor. Atmosferik motorun verdiği heyecanla ilerliyoruz. Kokpitten bakıldığında çamurluk çıkıntıları ve uzun kaputun verdiği görüntü ile büyük bir spor otomobil havası yaşatıyor. 
Yumuşak yapılı süspansiyon sistemi konforu üst seviyeye çıkartıyor. Yeni nesil direksiyon simidi ise sportif tasarımı ile sürüş 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kolaylığına katkıda bulunuyor. Bu otomobil ile yolda ilerlerken tüm gözlerin üzerinizde olduğuna ve hakkınızda konuşulduğuna şahit olabiliyorsunuz. Şehirden uzaklaşarak sürüş dinamikleri ve hızlanmasını görmek oldukça eğlenceli. Yaklaşık 700 km yol kat ettiğimiz otomobil, sürüş dinamikleri ve konforu ile kusursuz bir şekilde optimize edilmiş. Burada en büyük etmen aracın 
1127 kg ağırlığında olması... Gaz pedalına 
güç uyguladığımızda 7800 d/d'ye kadar derin bir solukla hızlanan motor bu otomobile büyük bir canlılık katıyor. Elektrik destekli direksiyon geri bildirimleri oldukça hızlı gerçekleşiyor. Bu kadar eğlenceli olmasının yanında 6.1 1t/100 km'lik ortalama yakıt tüketim değeri de şaşırtıcı derecede ekonomik bir grafik çiziyor. 
Sınıfını başarıyla temsil eden MX-5 RF birçok ihtiyacı rahatlıkla karşılıyor. 
Sürüş keyfini ön planda tutan bu otomobil, dengeli yapısı, net cevaplı direksiyonu ve Üstü açık keyfini bir arada Sunan nadir 140.600 TL'lik başlangıç fiyatı ise bu modeli ulaşılabilir en keyifli otomobil yapıyor. 


Teknik Veriler: 


Motor: 4 silindirli 1496 cc atmosferik benzinli Beygir gücü: 131 bg © 7000 d/dak 

Tork: 3150 Nm (© 480 d/dak 

Şanzıman: Gileri otomatik 

Maksimum hız: 203 km/s 


0-100 km/s hızlanma: 8.6 sn 
Ortalama tüketim: o 6.11t/100km 


Bagaj Hacmi: 130Lt 
Ağırlık: 1127 Kg 
Fiyat: 140.600 TL 


parkurunda ve orman yollarında X-Class'ı kullanma fırsatımız oldu. 
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f road parkurunda “45 eğime tırmanıp,indik... Yaklaşık 70 cm. derinliğinde bulunan su geçişinde ve 
9635 eğimde Mercedes X-Class'ı sürdük Ve gün sonunda otomobil yarışçısı olma avantajım sayesinde off road parkurunu en kısa zamanda tamamlayıp Mercedes tarafından güzel bir dürbün ve pusula seti ile ödüllendirilme onurunu kazandım. 
Pick-up sınıfı tüm dünyada bir yaşam sitili olma yolunda hızla ilerliyor. Eskiden sadece yük taşıma için kullanım amacı varken günümüzde içinde 4-5 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği konfor düzeyi binek otomobillere yakın aynı zamanda arazi aracının özelliklerini taşımaya başlayan araçlar haline geldi. 
Mercedes ise buna kayıtsız kalmayarak ve dersine iyi çalışarak X-Class'ı yaratarak bu Sınıfta çıtayı yükseltmeyi amaçlıyor. 

Motor ve alt yapısını Nissan Navara'dan alan Mercedes X-Class 2300 cc turbo motor seçeneği ve 3 modelle Türkiye pazarına girdi. X 220d 163 beygir ve X 250d 190 beygir olarak? 
motor seçeneği mevcut. Fiyatları ise 142.500 
TL ve 195.000 TL aralığında belirlenmiş. 
Benim kullandığım Mercedes-Benz X Class, Power donanımlı 4x4 190 beygirlik versiyonu idi. Binek otomobillerdeki deri kaplı direksiyon kalın ve ele iyi oturuyor. Direksiyon Üüzerindeki kumandaların kullanımı rahat. Şeritte kalma asistanı, çift bölgeli klima mevcut. Aynalar içerden düğmeyle katlanabiliyor. Geri görüş kamerasının piksel çözünürlüğü kaliteli ve 360 derece kamerası sayesinde aracın 
4 bir tarafını görmek mümkün ve bu güzel bir 
lüks. Hava kanalları X şeklinde, markayı çağ- 


rıştırıyor hem de görsellik olarak şık olmuş. 
Yokuş iniş sistemi sayesinde “445 derecelik eğimde bile güvenli ve sorunsuz olarak inebilme imkanı tanıyor. Koltuklar gerçek deri ve yan destekleri yeterli. Şaft tüne- li nerdeyse düz olması sayesinde arkada oturanlara rahatalan bırakıyor. Yalnız 1.80 
cm den uzun boylular biraz rahatsız olabilirler. 

Diğer marka Pick-up'lar da elle açılan arka 


pencere Mercedes X-Class ta otomatik olarak kumandadan açılıp kapanıyor. Yerden 
22 cm. yükseklik ve büyük jantları sayesinde 7/0 cm yüksekliğindeki su geçişinden rahatlıkla geçtik.7 ileri otomatik şanzımanı sorunsuz görevini yerine getiriyor. 

Sonuç olarak; Fiyatı rakiplerine oranla biraz pahalı olmasına karşın sunduğu teknoloji ve konfor ile Pick-up sınıfında çıtayı yükselteceği kesin. 


JAGUAR E-PACE İLE 
HAVASINI BULDU 


Jaguar'ın en genç üyesi olan Jaguar E-PACE i tanımak için Fransa'nın Korsika adasına uçtuk. Sürüş rotamızda ise Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağı olan Korsika Rallisi'ndeki efsane bir etabı geçmemizden ötürü ;bir 


YAZI: Alptekin Işıkaplp 


uv segmenti hızla büyümekte ve bu rekabet tüm markalarda oldukça kızışmakta.Suv segmenti ise kendi arasında ayrılarak küçük suv olarakta farklı bir segment oluştu.Jaguar E-PACE bu segmentin örneklerinden. 
E-PACE, bir Jaguar spor otomobilin tasarım ve performansını geniş, kullanışlı ve AWD (Akıllı Dört Çeker Sürüş Sistemi) otomobilde toplamış bir kompakt bir SUV modeli. Dizaynı sade ama 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yarışçı olarak bende ayrı bir heyecan yarattı. 


sportif,içi ise fonksiyonellik ön planda tutulmuş. 
Gereksiz hiçbir şey yok.A sütunlarının kaliteli kadife kaplaması Premium bir otomobilde olduğunuzu fazlasıyla hissettiriyor. 

Gelelim sürüş izlenimine; Öncelikle Jaguar E-PACE gerçekten her yönüyle keyif veriyor, resmen bir spor otomobil gibi kabiliyetli, bunun yanında nispeten geniş bir iç hacim sunuyor. 
Korsika'nın eşsiz doğası ve bitmek bilmeyen virajlarında limitleri biraz zorladım. Her harekete 


kolayca cevap veren, yol tutuşu ve frenlemedeki performansı da etkileyici bir otomobil. Bununla birlikte beni şaşırtan off road performansı oldu. 
Korsika Adası nın toprak yollarında ve nerdeyse yol olmayan kısımlarında hazırlanmış parkurda çok rahat gidebildik. Derin su geçişini bile rahatlıkla geçtik. Kum zeminli küçük bir ralli cross parkurunda çekiş sisteminin ne denli başarılı olduğunu test ettik. 

Jaguar'ın spor otomobil genlerini yansıtan, kaslı 


oranları, kısa tampon-aks mesafeleri ve güçlü omuz çizgisi vurgularıyla öne çıkan E-PACE, 0-100km/sa değerine 7 saniyede ulaşan sportif 
250 bg Ingenium 2.0 litre benzinli motora sahip 
ilk Jaguar modeli olarak Türkiye'de satışa sunulacak.Dizel motorlu modeli ise henüz Türkiye'de satılması düşünülmüyor. 

Şubatayının sonunda Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcılarında yerini alacak olan E-PACE, üç farklı donanım seçeneği 5, R-Dynamic 5S, 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R-Dynamic SE olarak ve 80.000 €'dan başlayan anahtar teslim fiyatla Türkiye pazarına giriş yapıyor. 

E-PACE, yeni nesil Thin-Film Transistor (TFT) Head-Up Display teknolojisini içeren ilk Jaguar modelidir. Gelişmiş ekran daha fazla netlik sunan geniş, tam renkli grafiklerle ön cama 9666 oranında daha fazla bilgi yansıtıyor. 

Jaguar'ın en son nesil Touch Pro bilgi-eğlence sistemine sahip E-PACE'de, doğal ses kontrol teknolojisi, 10 inç'lik dokunmatik ekranlı arayüz ve kişiselleştirilebilir ana ekranla işlemler hızlı, kolay ve son derece sezgisel şekilde gerçekleştirilebiliyor.Su geçirmez ve darbelere dayanıklı bileklikte yer alan entegre RFID aktarıcısı sürücünün ana anahtarı otomobilde kilitleyip koşu, yüzme veya bisiklete binme gibi aktivitelerin keyfini çıkarmasını sağlayan yenilikçi Aktivite Anahtarı, E-PACE'de bir ilk olarak sunulmaktadır. 
Sonuç olarak Jaguar dersine iyi çalışmış ve spor bir kompakt SUV yapmış. Kullanım yelpazesi daha çok gençlere ve küçük ailere hitap ederken maceracı bir ruhu da barındırmayı ihmal etmemiş. İşçilik kalitesi üst seviyede.Bana kalırsa Porsche Macan'ın en önemli rakibi olacağı kesin 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LANSMAN 


YENİ DACIA DUSTER 
STANDARTLARI BELİRLİYOR 


Tamamen yenilenen bir tasarıma ve güçlenen teknolojiye kavuşan Dacia Duster Türkiye 


yollarına adım attı. 


üçlü karakterini vurgulayan daha belirgin hatlara sahip dış tasarımı ve müşterilerine kalite ile konforu bir arada sunan iç tasarımı ile Yeni Duster'ın, gerçek bir SUV'un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındıran 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunuyor. Yepyeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster'da yolculuklar daha konforlu 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hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor. 

Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 
bg (4x2) benzinli motoru da ekleyen Yeni Duster, Türkiye'de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 

Comfort ve Prestige olmak üzere iki dona- 


nım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yepyeni konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360" kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster'da sunulan yenilikler arasında 

Lansman renkleri Atacama turuncu ve bej, 


Yeni Duster'ın renk skalasına ekleniyor. 
Dünyada lanse edildiği 2010 yılından bu yana Duster, dünyada e milyon 306 bin 272, Türkiye'de ise 92 bin 637 adet satış gerçekleştirdi. 2017 yılında Türkiye'de gerçekleştirdiği 16 bin 970 adet satış ile beşinci yılda da en çok satılan 4x4 modeli olurken Dacia'ya en çok satılan 4x4 markası ünvanını kazandırdı. 

Çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyata sunan Dacia, Yeni Duster'ı 70.900 
TL'den başlayan fiyatlarla 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Türkiye'de satışa sunuyor. 

Yeni Duster ile bir ilk: e-ticaret ile online satış. Yüz müşteri, Yeni Duster'i, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor. 

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “2017 yılı, Dacia için çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Duster EDC ile 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otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptık ve diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5,1 pazar payı elde ettik ve marka sıralamasında iki sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldık. Bu performans, |, pazar payı ve marka sıralaması anlamında iki rekoru ifade ediyor. Dacia'nın amiral gemisi Duster, markaya Türkiye'de son beş yılın 4x4 otomobillideri ünvanını kazandırdı. Türkiye, elde ettiği satış performansı ile Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar | 


payına” sahip ülkeleri geride bırakarak hedefliyoruz." dedi Dacia'nın en büyük 5. pazarı olarak konumla- Zengin motor seçenekleri # nıyor. Dacia markası olarak çekici ve kaliteli Yeni Duster, Türkiye'de müşterisinin tüm 


“le buluşturuyoruz. Tamamen yenilenen ve zinli iki dizel olmak dört farklı motor seçe- daha modern bir görünüme sahip olan Yeni neği ile satışa sunuluyor. 1.65 SCe 115 bg Duster'ı, yine Türkiye'nin en uygun fiyatlı (4x2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 bg SUV'u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster (4x2) benzinli motor manuel versiyonların 
ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, yanı sıra 1.5 dCi 90 bg (4x0) ve 1.5 dCi 110 

© pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pa- bg (4x2 manuel ve EDC & 4x4) dizel motor zar payımızı artırmayı ve segment liderliğini manuel vites seçeneğine sahip. 
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KORDIKUGA 


Ford'un geçtiğimiz aylarda yenileme operasyonuna tabi tuttuğu modeli £ , KUGA,I.Slitrelik'dizel motoru ve Powershift otomatik şanzıman Pr kombinasyonu ile testkonuğumuz. 
>» 


a 
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Yazı: Buğra Özkan - 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enilenen Ford Kuga, modernleşen tasarım öğeleriyle dikkat çekiyor. Ağabeyi Edge'de ve EcoPport 

modellerinde olduğu gibi Trape- 

Zoid ön ızgaraya kavuşan otomobil 

heybetli bir tasarıma sahip. Tamponun alt kısmında yer alan Sis 

aydınlatmaları ve farların altında 

konumlanan gündüz LED aydınlatmaları oldukça şık bir 

görünüm yaratıyor. Ön ve arka tamponun alt bölümlerin- 

de yer alan plastik parçalar arazi koşullarında aracın karoseri koruyor. Tabii Kuga'nın daha çok şehirli bir SUV olduğu söylenebilir. 

Kuga'nın yaşam alanı ve bagaj yükleme kapasitesi konusunda cömert olduğunu belirtmek gerekiyor. Öncelikle yenilenen modelde direksiyon simidi yenilendi ve Ford SYNC 3 yazılımlı çok kullanışlı bir multimedya ekranı geldi. Rahat erişilebilen bu sisteme akıllı telefon entegre 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edilebiliyor ve buradan arama, mesajlar, telefon rehberi, müzik ve harita gibi seçeneklere erişilebiliyor. Ekran mesafesinin biraz uzakta oluşu erişimi kısıtlasa da Ford mühendisleri tarafından düşünülmüş olacak ki bu ekranın hemen önüne yerleştirilmiş tuşlar vasıtasıyla anlık değişimler gerektiren sistemlere erişmeye imkan bulunuyor. 

Modelin malzeme kalitesi sınıf standartlarını rahatlıkla karşılayabilecek seviyede. Vites topuzunun alt kısmında bulunan eşya gözleri ve iki adet bardaklık akıllıca tasarlanmış ve ergonomi konusunda burada da yeterli bir seviye görmek mümkün oluyor. Konfor paketi bulunan Titanium donanım seviyesindeki test otomobilimizde, akıllı bagaj kapağı, ısıtmalı deri ön koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon ve on yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu yer alıyor. Ve tüm bu opsiyonlar 16 bin 410 TL karşılığında satın alınabiliyor. 

Ford Kuga, ülkemizde üç farklı motor ve şanzıman 


seçeneği ile satışa sunuluyor. Test konuğumuz ise 1.5 
litrelik 120 HP güç ve 300 Nm tork değeri sunan PowerShift çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip dizel üniteli versiyon.. 1605 kg ağırlığa sahip bu otomobil, 12.4 saniyelik 0-100 değerine sahip. Gündelik sakin kullanım için uygun hızlanma değeri sunan model, otoyol sollamalarında ve ara hızlanmalarda ağırkanlı bir karakter sergiliyor. Optimum hızını bulduğunda ise güven veren bir yol tutuş performansı elinizin altında... Yakıt tüketimi konusunda Kuga'nın eli rakiplerinden biraz güçsüz. Testimiz esnasındaki sakin kullanımımızda 7.9 It/100 km'lik bir veri elde ettik. Bu değer kabul edilebilir ancak gaz tepkileri biraz yükseldiğinde 9-10 It/100 km gibi rakamların ekrana yansıması kaçınılmaz oluyor. 

Modelin fren sistemi ani çıkan engellere karşı oldukça net bir yapıya sahip. Sertliği optimize edilmiş süspansiyon sistemi ise oldukça konforlu bir yolculuğa imkan tanıyor. 
Yeni Kuga'da yer alan şerit takip asistanı, çizgi dışına çı- 


Teknik Veriler: 
/ 4 silindirli 1499 cc dizel 


Beygir gücü: 120 bg © 3600 d/dak 
270 Nm © 1500-2000 d/dak 
Şanzıman: 6ileri otomatik 
171 km/s 
0-100 kmj/s hızlanma: 12.8 sn 
4.81t/100km 
Bagaj hacmi: 456Lt 
C 1605 kg 
Baz fiyat: 168.500TL 


kıldığında devreye girerek direksiyon müdehalesi ile otomobili şeride geri kazandırıyor. Adaptif hız kontrol sistemi ise 30 km/s hızın üzerinde aktifleştirilebilirken, öndeki araç ile olan mesafeyi ön tamponun alt bölümünde yer alan radar ve camın arkasındaki kameralar vasıtası ile takip ederek fren ve gaza otomatik olarak komut veriyor. Böylece güvenli sürüşler sağlanabiliyor ancak bu sistemin 30 km/s hızın altında aktif edilemiyor oluşu durkalk şehir trafiğindeki yoruculuğa katkı sağlamıyor. 

Heybetli tasarımı, geniş yaşam alanı ve gelişmiş teknolojik donanımlara sahip Ford Kuga, 124 bin 690 TL'lik başlangıç fiyatı ile dikkat çekiyor. Test otomobilimizdeki Titanum donanım seviyesinde Bi-Xenon farlar ve açılabilir panoramik cam tavan tercih edildiğinde 183 bin 495 
TI'liktam donanımlı bir dizel otomatik Kuga sahibi olunabiliyor. Bu anlamda fiyat/fayda orantısına baktığımızda Ford Kuga'nın güçlü rakipleri karşısında iyi bir duruş sergilediği söylenebilir. 
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INSIGNIA 
) SPORT 


Bir süredir dillerden düğm z aldı ve sonunda Türkiye yollarina adil başardı. 


Yazı: Buğra Özkan eg 4 
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pel'in ürün gamında özel bir yere sahip olan Insignia, yepyeni bir nesle kavuştu. 
Markanın yeni tasarım dilini en modern şekilde yansıtan 
Insignia Grand Sport, artık yeni nesil rakiplerinin korkulu rüyası olmaya hazır gözüküyor. Yeni nesli ile Insignia'nın boyutları da değişti. Grand Sport'un boyu ve eni genişlerken tavanı alçaldı. Böylece Insignia, sportif bir karaktere büründü. Agresif ve güçlü bir duruşa kavuşan modeldeki göze çarpan ilk yenilik ön yüzünde gerçekleşti. Model dik bir burun yapısına kavuştu ve yeni Mokka X'ten de hatırladığımız modern panjura sahip oldu. İnce formdaki far yapısı ise modelin agresifliğini oluşturan temel yapıtaşları arasında... iki çizgili grafiğe sahip LED Matrix far grubu Insignia Grand Sport'un gece sürüşlerinde ciddi bir aydınlatma kazanmasını sağlamış. Premium paketle birlikte gelen OPC'line donanım parçaları test otomobilimizde yer alıyor. Bu paket ile birlikte head-up display, navigasyon, Flexride şasi (sürüşe duyarlı şasi teknolojisi), direksiyon arkası vites değiştirme 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pedalları gibi özellikler yer alıyor. Ancak belirtmek gerekiyor ki dış tasarımı oluşturan tampon altı parçaları sonradan takılmış gibi bir görünüm oluşturuyor. Test otomobilimizde yer alan 18 inçlik jantlar da bu modelin agresif görünümünü bir nebze törpülüyor. 

Arka bölümde ise yine sportif bir görünüm bizleri karşılıyor. Yatay konumlandırılmış stop lambaları ve arkaya doğru alçalan tavan çizgisi bu modelin görünümünde önemli bir paya sahip. 
Burada da OPC Line donanımından izleri, bagaj üstü spoyler ve tampon altı eklerinde görmek mümkün. Modelin alçalan yapısı itibariyle Opel 
logosu üzerinden açılan bagaj, selefine göre 10 
litre küçülerek 490 litreye gerilemiş. Bu biraz düşündürücü ancak kullanımı kolaylaşmış bir alan sunuluyor olmasının bir artı kattığı söylenebilir. 
Yükleme çok basit olsa da burada bir elektronik bagaj kapağı yer alabilirdi. 

İç mekanda ise arkada oturan yolcular için oldukça iyi bir diz mesafesi yer alırken, sportif tavan çizgisinden dolayı geniş bir baş mesafesi bulunmuyor. Burada oturan yolcular için koltuk ısıtma butonları, havalandırma kanalları ve 2 adet USB 


2.0 bağlantı girişleri konfora katkıda bulunuyor. 

Otomobilin konsol tasarımı oldukça modern bir görünüme sahip... Dikiş desenli yumuşak kaplamalar konsolum üst ve alt kısmını sararak kalite algısını arttırıyor. Orta kısımda yer alan dokunmatik multimedya ekranın kullanımı oldukça basit bir yapıda. Hemen altında ise klima kumandaları yer alıyor. Küçük eşya gözleri açısından cömert olan modelde kol dayamanın altında kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş. Sürüş göstergelerinde ise orta kısımdaki dijital göstergeden yol bilgisayarın kontrol edilebiliyor ve iki adetanalog göstergeden devir saati ve yakıt göstergesi gibi birimler izlenebiliyor. Direksiyonun solunda yer alan butonlarla kullanımı sınıf standartlarının üzerinde olan head- up display ekranın yönetilebiliyor ve otomobilin en çok ilgi çeken yönlerinden bir tanesi de bu olsa gerek. 

Ülkemizde üç faklı motor seçeneği ile satışa sunulan modelin 1.6 litrelik 135 HP güç ve 320 Nm tork üreten dizel seçeneği ile birlikteyiz. 6 ileri otomatik şanzımana sahip test otomobilimiz gücünü yeterli denebilecek bir seviyede yola aktarıyor. Flexride şasi sistemi ile modeli Tour ve Sport 


modlarında kullanmak mümkün. Sportif seçenek- te direksiyon ve süspansiyon sistemi sertleşiyor ve daha aktif bir sürüş sunuluyor. Tour modunda ise turlamaya yönelik yumuşak bir karakter ortaya konuluyor. Viraj performansı konusunda Standart limitlerde başarını bir dinamik sunan Grand Sport,limitleri zorlandığında önden çekişli otomobillerin handikapı olan kopmaları küçük de olsa yaşatabiliyor. Yakıt tüketimi konusunda ise oldukça cimri olan Insignia il 5.8 It/100 km'lik bir karma tüketim değeri elde ettik. Genel olarak sportif, ergonomik ve dinamik bir yapıya sahip olan Insignia Sport Tourer, kullanıcısını memnun etmeyi başarıyor. 


Teknik Veriler: 


Motor: 4 silindirli 1598 cc dizel 
Beygir gücü: 136 HP (© 3500-4000 d/d 
Tork: 320 Nm (0 2000-2500 d/d 
Şanzıman: 6ileri otomatik 


Maksimum hız: el1 km/s 
0-100 km/s hızlanma: 10.5 sn 


Ortalama tüketim: 431t/100km 
Bagaj Hacmi: 490Lt 

Ağırlık: 1428 Kg 

Fiyat: 187.300 TL 
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-<x“$ 10.nesliyle başarısını yineleyen yakalayan Honda Civic Sedan, selefinde olduğu gibi LPG'li versiyonu ile yeniden test konuğumuz. 


Ez” Yazı: Buğra Özkan 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onda'nın 1972 yılından bu yana ürettiği modeli olan Civic, LPG'li versiyonu ile karşımızda. Aradan geçen 44 

yılın ardından Honda Civic, sınıfına 
farklı bir tasarım anlayışı getirmeyi başardı. 4 
kapılı Coupe görümündeki Civic, tanıtıldığı ilk günden bu yana ülkemizde merakla beklenen bir model olmayı da başardı. Bunda en büyük etken ise fabrikasyon olarak sunulan LPG sistemi ve sınıfındaki çoğu araçtan daha iyi sürüş dinamikleri. Civic yeni tasarımı ile ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaştı. Yeni Civic, daha keskin hatları, sert görünen tasarımı ile hemen ayırt edilebiliyor. LED teknolojisine sahip olan farlar, araca karakteristik bir görüntü katıyor. İki farın arasında yer alan, krom çıta ise araca elit görüntü katıyor. Alçalan yüksekliği nedeniyle daha dinamik görünen araç, yandan bakıldığında ise bir sedandan çok hatchback gibi görünüyor. Arka tasarımda ise C formlu stop lambaları sizi karşılıyor. 


İçmekanda ise Honda'nın yeni tasarım anlayışı 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sizi karşılıyor. İlk olarak HR-V'de gördüğümüz iç mekan, Civic'te biraz daha güncellenmiş haliyle karşımıza çıkıyor. 7 inç boyutundaki dokunmatik ekran artık sonradan eklenmiş gibi durmuyor. Konsol aynı bütünlük sağlayan sistem, direksiyon üstündeki tuşlar dışın- da hiç bir fiziksel tuş içermiyor. Dokunmatik hassasiyeti, çalışma hızı olarak kullanıcısını tatmin eden sistem, alışması kolay arayüze sahip. İç mekanda, malzeme kalitesi eski modeline göre biraz daha yükselen Civic, dış tasarımı nedeniyle daha fazla beklenti içine girmenize neden oluyor. Fakat beklendiğinden sade tasarlanan iç mekan, biraz hayal kırıklığına neden olabiliyor. 3 parçadan oluşan yeni elektronik göstergeler, gece sürüşlerinde eski modeller gibi gözünüzü yormuyor. 


Honda, CivicC'te bir sürü yenilik yapmasına rağmen, hala bir sürü eksiğe sahip. Bunların en başında ise artık çoğu otomobilde standart olarak sunulan, şehir içi çarpışma önleyici, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi aktif güvenlik donanımlarına sahip değil. Opsiyonel olarak da sunulmaması ise bizi biraz şaşırttı. Ülkemizde iki ayrı motor seçeneği ile sunulan Civic, 8. Neslinden bu yana kullandığı motor ile bizleri karşılıyor. 
1.6 litre olan atmosferik motor 125 HP güç ve 150 Nm tork üretiyor. Bu gücü CVT şanzıman ile tekerleklerine ileten Civic, şanzımanın gücü baltalaması nedeniyle eski modeline göre daha güçsüz hissettiriyor. Motor ve şanzımanın karakteri nedeniyle, yüksek tüketim değerlerine ulaşıyorsunuz. 9.7 litre ortalama tüketim gerçekleştiren test aracımız, LPG'nin devreye girmesi ile ekonomik yüzünü de gösteriyor. Honda'da ülkemizde- ki yakıt fiyatlarını düşünmüş olacak ki. Yeni Civicte de fabrikasyon LPG'li olarak üretiyor. Bu sayede tl bazında daha düşük tüketim sergileyen Civic, ülkemizde Honda kullanıcılarının mutlu olmasını sağlıyor. 
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Yeni Civic, Honda'nın Global Compact Car Platform adını verdiği yeni bir platform üzerinde şekillendirildi. Honda'nın tüm yeni modellerinde kullanılacak olan bu platform, Honda Civic'te bir önceki versiyonundan farksız hissettiriyor. Yol tutuş konusunda sınıfında başları çeken otomobil, rijit yapısı ve orta sertlikteki süspansiyonları ile virajlara korkmadan girmenizi sağlıyor. Çift pinyonlu direksiyon simidi ise net direksiyon tepkileri almanızı sağlıyor. 


Teknik Veriler: 


Motor: 4 silindirli 1597 cc benzinli- LPG'li Beygir gücü: 125 HP © 6500 d/d 

Tork: 152 Nm (© 4300 d/d 

Şanzıman: CVT otomatik 


Maksimum hız: 196 km/s 
0-100 km/s hızlanma: 11.6sn 


Ortalama tüketim: 6.7Lt/100km 
Bagaj Hacmi: 5191t 

Ağırlık: 1322 Kg 

Fiyat: 117.850 TL 
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MAZDA CX- 


1 Ne 
Son yıllarda hızla büyüyen Kompakt SUV segmentine akıcı tasarımı ile giriş yapan Mazda CX-5, KODO tasarım dili ile iddiasını yukarı taşıdı. 


Yazı: Buğra Özkan 


Eye 
” 


er ne kadar premium (lüx) denildiğinde alman markalar ön plana çıkıyor olsa da, Japon otomotiv üreticileri bu segmentin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak modelleri ile bu sınıftaki varlığını kanıtlıyor. 
Mazda da bu markaların en öne çıkanların- dan birisi... MX-5 modeli ile doğan KODO tasarım dili, diğer modellerde olduğu gibi CX-5 ile de başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu tasarımı modelin hem dış hem de iç detaylar- da görmek mümkün. Dışarıdan bakıldığında bir önceki nesle göre daha sade ve premium birgörünümün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle otomobilin yüzünde yeni ön panjurla birleşen LED far grubunun bütünlüğü dikkat çekerken, seyir halinde meraklı gözlerin üzerinizde olduğunu fark ediyorsunuz. Sivri bir yüze kavuşan model artık çok daha agresif 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ça ali 
Ni Re 2 eğik, 


—. — > E 


görünüyor. Arka bölümde ise incelen farlar göze çarpıyor. 

Otomobilin iç mekanında ise diğer Mazda modellerinden aşina olduğumuz modern görünüm bizleri karşılıyor. Özellikle malzeme kalitesi önünden çok zengin olan model, yeni havalandırma kanalları, dekoratif konsol şeridi, yeni direksiyon simidi ve artık bir Mazda klasiği haline gelen multimedya kumandaları kullanışlı ve konforu artıran öğeler olarak sıralanabilir. Bununla birlikte konsolun orta kısmında yer alan dokunmatik multimedya ekranı üzerinden akıllı telefon bağlantısı, araç içi sistemler gibi birçok içeriğe erişimde kolaylık sağlıyor. Yaşam alanı konusunda modelin standartlar seviyesinde ilerlediğini söyleyebiliriz. Eşya gözleri ve bağlantı soketleri açısından zengin bölümler sunuluyor olması CX-5'i yukarıya taşıyor. 10 hoparlöre 


sahip BOSE müzik sistemi oldukça net ve kaliteli bir ses almaya olanak sağlıyor. 
Mazda CX-5'in kaputunun altında 
Skyactiv-G ismi verilen 2.0 litrelik atmosferik bir ünite görev alıyor. 160 HP güç ve 208 Nm tork üreten bu motor gücünü altı ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe aktarıyor. 
i-activ ismindeki 4x4 sistem oldukça akıllı bir aktarım sunarak eşsiz bir sürüş keyfi yaşatıyor. 0'dan 100 km/s hızal0,7 saniyede ulaşabilen modelin hızlanma performansı yönünden turbo beslemeli otomobillerden biraz geri kaldığı söylenebilir ancak gerek yolda gerekse arazi koşullarındaki sürüş keyfi, viraj kabiliyeti ve konforlu süspansiyon sistemi ile segmentinin en iyi modeli olmaya aday. Süspansiyon sisteminin otomobile kattığı konfor ve yol tutuş orantısı etkileyici... Öyle ki küçük bir kaldırıma çıkarken içeride sarsıntı hisset- 


mek oldukça zor... Fren performansı ise otomobilin yüksek yapısı neticesinde bir nebze gecikmeli olduğu söylenebilir. Test sürüşümüz esnasında 8.5 |t/100 km'lik bir karma yakıt tüketim verisi elde ettik. Ancak otoyol kullanımlarında bu değeri 7 It/100 gibi değere düşürmek mümkün. 


TeknikVeriler: | 
Motor: 4 silindirli 1998 cc benzinli 

Beygir gücü: 160 HP © 6000 d/d 

Tork: 208 Nm © 4000 d/d 

Şanzıman: 6ileri otomatik 

Maksimum hız: 179 km/s 


0-100 kmj/s hızlanma: 8.3 sn 
Ortalama tüketim: o66lt/100km 


Bagaj hacmi: 506Lt 
Boş ağırlık: 1482 kg 
Baz fiyat: 199.250 TL 
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Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın final yarışı olan ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın provası niteliği taşıyan Marmaris Rallisi 20-22 Ekim tarihleri arasında Muğla'da Ula 


ve Marmaris çevresinde gerçekleştirildi. 


luslararası Otomobil Sporları 

Federasyonu (FIA) Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi 
Michele Mouton'un yanı sıra bu yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmaris'e gelen uluslararası otorite FIA'nın diğer yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler. FIA Ralli komisyonu, Marmaris'te gerçekleşen Türkiye Rallisi Marmaris'in 2018'de Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil edildiğini resmi olarak açıkladı... Türkiye, 8 yıllık aranın ardından 13 yarıştan oluşan takvimin 
10. yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde 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Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek. 
Rallide 3 Büyük Uluslararası Başarı 
Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekipleri ile Avrupa Ralli Şampiyonası'nı takip eden Castrol Ford Team Türkiye ekibi, sezonu Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonu olarak tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti. 

Toksport WRT ekibi Orhan Avcıoğlu- 
Burçin Korkmaz ekibi sezonu Balkan 
Ralli Şampiyonu olarak tamamlarken, aynı zamanda Dünya Ralli 
Şampiyonası'na dahil İspanya ve İngiltere rallilerinde ülkemizi temsil etti. 


y” 


Neo Motorspor adına yarışan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ekibi 2017 Avrupa Ralli Kupası'nı ülkemize getirmeyi başardı. Neo Motorspor adına yarışan bir diğer ekip Adil Küçüksarı-Kerim Tarda, Avrupa Ralli Kupası ERTe kategorisinde İkinciliğin sahibi oldu. 


Başkan Yazıcı'dan Teşekkür 

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı 2017 sezonunun ardından yaptığı açıklamada 
“2017 sezonu, federasyonumuz adına bir çok'ilk'in yaşandığı, sporcularımızın önemli başarılara imza attığı dopdolu bir yıl oldu.” dedi. 

Açıklamasında “Avrupa'nın dört bir ya- 


nında ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcu ve takımlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, başarılı organizasyonlar gerçekleştiren organizatör kulüplerimizi kutluyoruz." diyen Yazıcı gelecek yıl yapılacak en önemli organizasyonun, WRC'nin 10.ayağı olarak Marmaris'te düzenlenecek olan Rally 
Turkey olduğunu vurgulayan Yazıcı, 
“Tüm dikkatimizi bu organizasyona yoğunlaştırmış durumdayız. Bu dev organizasyondan alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Tüm sporcu ve kulüplerimize iyi bir yıl diliyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." 
dedi. 
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